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Eerlijk is heerlijk!
door Arie van der Stoep

Seksualiteit is vaak een verzwegen hoofdstuk. Dikwijls denkt en praat men er liever niet over en

weet men niet hoe er tegenover te staan. Gevolg: je blijft zitten met vragen, onzekerheden en

zelfs problemen. En een geweldig fijn deel van je leven komt niet tot bloei.

Dit is niet wat God bedoelt. Hij is er zelf volkomen open over. Tegenover Hem kunnen ook wij dat dus

zijn en behoeven we niets te verbergen. Sterker nog, bij Hem is het nódig om waar te zijn, echt en

eerlijk.

Onze seksualiteit is voor Hem een open boek. Hij kent daarin onze sterke en zwakke punten. Hij weet

of we ervan kunnen genieten, of dat we onszelf erin verwerpen. Bij Hem kunnen we, móeten we er

eerlijk over zijn. Geef jezelf hierin helemaal aan Hem.

Verrassing

Hoe? Door jezelf, ook je lichaam en je seksuele gevoelens, toe te wijden aan Hem. Vertel Hem je

gevoelens, je ervaringen, je verlangens, je twijfels, de dingen waarvan je geniet of waarmee je geen

raad weet. Hij weet het toch allemaal al. (1) Bovendien eer je Hem ermee! (2)

Wanneer je dit doet, zal Hij je tonen hoe Híj tegenover je staat in je seksueel-zijn. Hij kan je dingen

leren. En je zult verrast zijn!

Die verrassing houdt in dat Hij je geen verwijten maakt, maar volkomen serieus ingaat op wat je Hem

toevertrouwt, en je vervolgens de weg wijst. Hij zal je een nieuwe kijk op jezelf geven. Hij zal je op een

gezonde, vreugdevolle manier leren genieten van je lichaam en van dit heerlijke deel van je leven. En

Hij zal je laten zien hoe ontzettend veel Hij van je houdt. (3)

Voor je bestemd

Je aan Hem geven, doe je dus door tegenover Hem echt te zijn en eerlijk. (4) Dat is een teken van

geloof, van vertrouwen in Hem. En het brengt je dichter bij Hem.

Want het opent voor Hem de weg om je meer deel te geven aan Zichzelf en aan zijn heerlijkheid. En

dat is nu net wat Hij voor je bestemd heeft, heerlijkheid! Heerlijkheid in de eeuwigheid, maar ook voor

nu. (5) Want echtheid en eerlijkheid brengen je de verrukking en heerlijkheid van de persoonlijke

omgang met Hem.

Eerlijkheid brengt heerlijkheid! Eerlijk is heerlijk!

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 139:1b-3.

... HEER, U doorgrondt en kent mij;

U kent mijn zitten en mijn opstaan,

U verstaat (= ziet en begrijpt - AvdS) van verre mijn gedachten;



U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,

met al mijn wegen bent U vertrouwd.

(2) Psalm 103:1.

Loof de HEER, mijn ziel,

en al wat in mij is, zijn heilige naam.

(3) Psalm 36:10.

Want bij U is de bron van het leven,

in uw licht zien wij het licht. 

(4) Psalm 51:8.

Zie, U wilt waarheid in het verborgene,

in het geheim maakt U mij wijsheid (= de weg die U voor mij hebt om samen met U te gaan - AvdS)

bekend. 

(5) Psalm 16:3.

Wat betreft de heiligen (= zij die God toebehoren - AvdS) die in den lande zijn: zij zijn de heerlijken in

wie al mijn welbehagen is.

    2 Korintiërs 3:18.

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is (die niet onder de Wet, maar door

Jezus’ redding in volle openheid voor God leven en daardoor - AvdS), de heerlijkheid van de Heer

weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, ...
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